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VOORWOORD

Bij de tekst
Het verlangen om iets te willen doen met Lucas 1 en 2 is begonnen toen ik een 
hele tijd geleden voor een kerstbijeenkomst een korte meditatie ging schrijven. 
Bij het zoeken naar een thema kwam ik onder de indruk van de bijzondere com-
positie van dit bijbelgedeelte. Een afwisseling van proza en liederen, van mensen 
en van engelen, van geschiedenis door mensen geschreven en het geheim van 
hemelse geruchten op aarde hoorbaar en merkbaar. Het Woord dat werd geboren 
tussen ons in.
Mijn enigszins afgestompte oren gingen opnieuw open en tussen de regels door 
begon het overbekende kerstverhaal weer tot mij te spreken.
Juist de ontdekking dat de evangelist zo zijn best heeft gedaan om op deze prach-
tige manier zijn boodschap te vertellen, raakte mij zo veel meer dan de vraag naar 
wat er echt gebeurd zou zijn.
Het verhaal is een plaats om even in te verblijven, het schept zijn eigen werkelijk-
heid, die wij als hoorders mogen bezoeken, steeds weer en steeds anders.
Dat is wat ik geprobeerd heb te doen bij het schrijven van dit kerstoratorium. Ik 
ben op bezoek gegaan bij Zacharias, Elisabet, Maria en de herders. Samen met 
hen heb ik geluisterd naar de boodschap van de engelen. Steeds stelde ik vragen 
als: Wat beweegt hen en wat wordt hen door die hemelse boodschappers aange-
reikt?
In de hemelse boodschappers ontdekte ik het geduld van de Eeuwige God met 
mensen. In de ruimte en tijd die ons nog steeds is gegeven schuilt de mogelijkheid 
dat mensen hoop kunnen herwinnen en elkaar en zichzelf recht kunnen doen. 
Zo kan het Woord nog steeds tussen ons in geboren worden. En, goddank, dat 
gebeurt ook.

Begin dit jaar besefte ik, dat eind van dit jaar Lucas 1 en 2 op het leesrooster staat 
aangegeven. Samen met de cantrix van de Lucaskerk, waarin ik werk, hebben wij 
gekeken of het mogelijk zou zijn een kerstoratorium te maken voor de kerstnacht. 
Toen zij een eerste proeve onder ogen kreeg raakte zij enthousiast.
Inmiddels hebben wij gemeenteleden met vaardige en kunstzinnige handen be-
reid gevonden beelden bij het oratorium te maken. 
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Bij de muziek
Nadat ik een tekst van Janneke Nijboer op muziek had gezet, om als voorbeden-
liedje te dienen in de diensten van de Lucaskerk, vroeg Janneke of ik er iets voor 
voelde om samen een kerstoratorium te schrijven. 
Ik werd direct enthousiast: liederen schrijven vind ik heerlijk om te doen, vooral als 
de tekst inhoud heeft. 
Een eerste “proeflapje” met het lied van Zacharias riep bij mij vooral vragen op: 
“Hoe kan dat nu, Zacharias die stomgeslagen een lied zingt?” Mijn antwoord ont-
dekt u in het werk dat voor u ligt. 
Janneke leverde tekst na tekst aan, en bij iedere tekst ontstonden onmiddellijk 
ideeën voor het vertalen in muziek. Muziek is niet alleen mooi om naar te luisteren 
(en leuk om uit te voeren), muziek kan ook echt iets toevoegen aan tekst. Het kan 
de onderliggende emoties of gedachten van tekst verklanken, het kan ervoor zor-
gen dat tekst echt gaat leven voor de luisteraar. Dat is wat ik beoogd heb te doen.
Maar muziek schrijven is alleen zinvol als het ook uitgevoerd kan gaan worden. 
Mijn ervaring is dat de meeste kerkelijke gemeenten beschikken over veel enthou-
siaste amateurmusici, die soms echter kunst- en vliegwerk moeten toepassen om 
een moeilijk muziekstuk te kunnen uitvoeren. 
De muziek in “Met Engelengeduld” heb ik zo geschreven, dat de instrumentale 
partijen door deze enthousiaste amateurmusici zonder kunst- en vliegwerk uit-
gevoerd kunnen worden. Toch heb ik geen concessies gedaan aan het muzikale 
eindresultaat. 
Ik hoop van harte dat de muziek voor u de tekst tot leven brengt.

Over de auteurs
Janneke Nijboer (1967) gemeentepredikant in de Protestantse Kerk in Nederland, 
momenteel verbonden als predikant aan de wijkgemeente NoorderBeemden te 
Breda. Sinds 2008 medewerker aan het tijdschrift Bonnefooi. In 2005 verscheen 
één van haar liederen in de bundel Zingenderwijs.

Margreet Verloove (1976) studeerde aan het conservatorium in Maastricht en in 
Rotterdam. Sinds 2003 cantor in de Lucaskerk, PKN wijkgemeente NoorderBeem-
den, te Breda. Ze geeft muziekles, dirigeert, verzorgt workshops en componeert.

Janneke Nijboer
Margreet Verloove
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Suggesties voor gebruik
1. Het is raadzaam de samenzang gedeeltes met de aanwezigen te oefenen 

voorafgaand aan de uitvoering van het oratorium. 
2.  Het kerstoratorium is geschreven voor gebruik in een viering in de kerstnacht. 

Voorafgaand aan het stuk kunnen liederen gebeden, collecten en bij wijze van 
preek een eigen interpretatie van het oratorium worden gehouden. 

 Natuurlijk is het mogelijk het stuk in delen uiteen te laten vallen, onderbroken 
door andere liturgische elementen. Wij denken echter dat het aan kracht wint 
als het oratorium als geheel klinkt.

3.  Delen uit het oratorium kunnen ook klinken tijdens de zondagen van advent.
4. Het kerstoratorium is goed geschikt voor gebruik als alternatief voor 2e kerst-

dag of de zondag tussen kerst en oud en nieuw.
5. Benader beeldende kunstenaars om beelden te maken bij de verschillende 

hoofdstukken.
6. Vraag de bloemengroep een passende bloemschikking te maken.
7.  Ook is het mogelijk een powerpointpresentatie te maken naar aanleiding van 

de teksten. Spannend is het om te zoeken naar beelden die een afwisseling 
zijn van traditionele kersttaferelen en beelden uit de actualiteit.

8. Maak samen met de kinderen engelen, of slingers van engelen waarmee de 
kerkruimte versierd wordt. Natuurlijk kunnen zij ook gevraagd worden om 
werkstukken te maken die het oratorium in beeld ondersteunen.

9. Schrijf een wedstrijd uit in de gemeente of parochie: Wie ontwerpt of fotogra-
feert de mooiste engel.

10. Het organiseren van een uitvoering in de vorm van een concert geeft de mo-
gelijkheid om als kerk naar buiten te kunnen treden. Een uitvoering kan een 
missionair karakter hebben.

11. De (blok)fluitpartijen kunnen ook op het orgel gespeeld worden, in plaats van 
op twee fluiten of op twee blokfluiten.

Met dank aan
Wij danken onze kritische meelezers Dullyna van den Herik, Anneke van Wijn-
gaarden en Geertje de Vries. Zij hebben de teksten van kritische kantekeningen 
voorzien op het gebied van taalgebruik en theologie. Willem Blonk danken wij 
voor zijn aanwijzingen bij de muziek. De wijkgemeente NoorderBeemden zijn wij 
dankbaar voor de ruimte die wij krijgen om dit project samen met enthousiaste ge-
meenteleden uit te voeren in ons insprirerende gebouw de ‘Lucaskerk’ te Breda.
Tenslotte de mensen in onze naaste omgeving voor hun engelengeduld.

Verantwoording bijbelteksten
De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, 
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. 

Omslag
Schildering kruisgewelf in de Grote Kerk te Breda. Deze foto is gemaakt door Jan 
Mackenbach. 
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A Orde van dienst
OPMAAT

Openingslied   Met engelengeduld

cantorij:
Wat geen oog heeft gezien
geen oor heeft gehoord
waar geen mond 
ooit woorden voor vond.
wordt met engelengeduld
hier nu aan ons onthuld

Spiegeltekst    Evangelist

Jou ga ik verhalen
van het hoogste woord
Hoe liefde, hemelse liefde
geboren is,
tussen ons in.

ZACHARIAS

Bijbel     Lucas 1: 5 – 13, 20

Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette 
en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van 
Aäron. Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden 
en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was on-
vruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. 
Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te 
vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias
door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de 
Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer 
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werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rech-
terkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de 
engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet 
bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en 
je moet hem Johannes noemen.
Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbe-
stemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de 
dag waarop dit alles gaat gebeuren.’ 

Cantorij    Lied van Zacharias

In de stilte zit hij gevangen, 
koestert hij zijn diepste wens 
weggestopt heeft hij zijn verlangen,
ooit uit hem een ander mens? 

Bijna heeft hij zijn droom vergeten.
Hij leeft trouw aan Gods verbond,
heeft de Eeuwige niets verweten,
dat Hij hem geen antwoord vond. 
 
Maar het lot wist hem wel te vinden  
riep hem op tot tempeldienst. 
‘Jij zal weer de hoop gaan herwinnen’,
sprak opeens een hemelvriend. 

Vanaf nu is hij stom geslagen 
stoot geen adem meer tot klank
kan zijn woorden niet verdragen
onbereikbaar is zijn dank.

Spiegeltekst    Over hoop

Als je dacht dat alles voorbij was
toen je eindelijk de hoop had uitgebannen
omdat meer nog dan de leegte,
die onrust in je lijf
van wie weet
en misschien toch
je het meest zeer deed.

Als je dan hoort dat je leven
opnieuw kan beginnen…

Wat moet je daarmee?
Hoe ging het ook al weer
een leven vol van verwachting?



9

Met engelengeduld

Deze gabber van God
had hem er weer bij gesleurd.
De hoop wakker gemaakt.
Met stomheid geslagen
is het volk dat verblijft
in de schaduw van de dood
waar mensen niet meer spreken
het leven verzwijgen,
verduisteren wat kleur brengt.

Samenzang    Met Engelengeduld: 1

cantorij:
1.  Lijkt alle moed verloren,
 wordt uit een woord herboren,
 hoop zal je rust verstoren: 
 een oude droom wordt waar. 
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ELISABET

Bijbel     Lucas 1: 24, 25

Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in 
afzondering en zei bij zichzelf: De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft 
dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten. 

Cantorij    Lied van Elisabet

Oud lichaam, dor en droog,
als de woestijn in de zon.
maar in de nacht;
dauw, koel en vochtig
daar verschuilt zich de bloesem van mijn hoop
dat ooit bloeien zal
en worden
jij mijn kind, de appel van mijn oog.

Spiegeltekst    Licht van de hoop

Gelukkig de mensen die de hoop niet opgeven,
die in de nacht ontdekken
dat juist dan het licht het felst zal schijnen.

Samenzang    Met Engelengeduld: 2
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MARIA

Cantorij    Lied van Gabriël

De Eeuwige met jou
Maria, gegroet
De Eeuwige met jou
Wees niet bang
 

cantorij:
Genade, Jij, in zijn ogen

allen:
De Eeuwige met jou

cantorij:
In jou Geestkracht

allen:
De Eeuwige met jou

cantorij:
over jou Gods schaduw

allen:
De Eeuwige met jou

cantorij:
in jou ontspringt nieuw leven

allen:
De Eeuwige met jou 

cantorij:
Kind, van wie gezegd wordt: 
Heilig, Hij, Zoon van God


