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RECHT UIT HET HART
gebeden, gedachten, gedichten

Rond het begrip ‘hart’ heb ik deze gebeden, gedachten en gedichten  
samengesteld. Ze zijn ontstaan in de gang van het dagelijkse leven. 
Op momenten dat mijn hart zich vrijelijk wilde uitspreken. Recht 
uit het hart tegenover Iemand die ik graag steeds beter wil leren 
kennen. Deze ‘kenner van harten’ is mijn oriëntatiepunt. Misschien 
is dat wel de meest centrale bezigheid van ons hart, dat het zich 
oriënteert. Het is de plek waar we ons leven plannen en richting 
geven. Daar moet je ‘lef’ voor hebben. ‘Lef’ is het woord dat in de 
Hebreeuwse bijbel gebruikt wordt voor ‘hart’. In het Frans ‘coeur’, 
waarvan ons courage, moed. Heel mooi is dat. In ons hart gaan we 
moedig voort. We geven niet op, ook al klaagt ons hart met vele 
hartenkreten en maken we in onze levens vaak hartverscheurende 
dingen mee.
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