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schelpen rapen 
 

  



spreek ik jouw taal 
 
spreek jij de mijne 
 
dan hoort elk hart de zijne 
 
en begint een nieuw verhaal 
  



MARGRAFFSTRAAT 
 
Veel bomen in de straat moeten kastanje heten, 
dat zie je aan het zomersgrove blad, 
aan uitgebleekte nerven, knekels, zweten- 
de bolsters  die de herfst verblazen had; 
 
 
hun lentebloesem kan prinsheerlijk prijken: 
torenhoog kandelaars gestapeld licht 
gaan op de menora’s, zeventig maal zeven, lijken; 
driehonderd meter straat tot droom verdicht. 
 
 
Geen brede boulevard in baedeker vermeld 
en in vervreemding drentelend dood gelopen: 
in rij niet meer dan veertig huizen en geteld 
twintig bomen houden hun vleugels kloekwijd open. 
 
 
En dan een simpele singel die de straat besluit 
waar een visroe zich spiegeld staat te vervelen, 
eenden op spetterende vliezen luid vooruit 
stuiven van her naar der om brood en spelen. 
 
 
Temig koeren de duiven hun alsmaar oud zeer; 
merels en lijsters fiedelen en fantaseren 
op wijsjes van memorie uit een grijs weleer; 
rauw krast de kauw: hij kon niet zo goed leren. 
 
 



Morgendeur avonddeur open of toe, 
vlinderen kinderen rusteloos rennend 
stoep op stoep af totdat de klokslag moe 
het slotuur telt, de tirannie van morgen kennend. 
 
 
Weer zoekt de dag een bed, vindt onvervulde 
beden, 
nog fladderen vleugels in de nu zo donkere bomen. 
Een engel van Chagall wiegt het verleden heden: 
het is een zegen, werkelijkheid alsnog te dromen. 
  



 
BART 
 
vuistjes gespannen gesloten 
oogjes bergkristalgrit 
zilvergruis zondoorschoten 
en haartjes zwaluwdonswit 
 
 
zijn stemmetje – lokroep of liedje 
van onder de huif van de wieg? – 
zacht als de zucht van een rietje 
of een ver weg zoemende vlieg 
 
 
Zijn hoofdje een kostbaar kastje 
van geheimen die niemand bevroedt 
zoals: lieve wie ben je wie was je? 
en geen antwoord dat ertoe doet 
 
 
als zijn vuistjes zich driftig ontsluiten 
gemaand door geluk en gemis 
woelt een onverhoeds kreetje naar buiten: 
dat een mens zo wordt wie hij is. 
  



 
 
 


