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Kritisch oud worden. Hoe doen vrouwen dat? Hoe worden
vrouwen Kritisch oud in een tijd dat vergrijzing meer en meer
als maatschappelijk probleem wordt gezien?

Ouderen, zo blijkt uit de reclame, vormen een belangrijke bron
van inkomsten voor andere generaties. Kunnen vrouwen meer
zijn dan object van diverse industrietakken?

Dit boekje wil een bijdrage leveren aan het gesprek over en de
beleving van ouder worden en oud zijn van kritische vrouwen.
Het gaat om vrouwen die vanaf de jaren zeventig bewust
hebben gestaan in en meegedaan aan de ontwikkelingen van
de feministische golf, die aan het eind van de zestiger jaren
ontstond. Hoe is hun vooruitzicht op hun oude dag? Zijn zij in
staat hun leven voor een groot deel in eigen hand te nemen,
naar eigen hand te zetten? Of zijn zij gedwongen de vanuit de
kritische vrouwenbeweging ontwikkelde visie te laten vallen,
omdat deze nauwelijks of onvoldoende in de samenleving zijn
geintegreerd?

Uitgaande van allerlei veranderingen in de jaren zeventig en
tachtig hebben negen vrouwen de werkgroep Overleven door
vriendinnen gevormd. Tussen 1993 en 1998 hebben zij zich
beraden op thema’s die met ouder worden te maken hebben.
Zij vinden het noodzakelijk ook in deze levensfase mee te
blijven denken over en bij te dragen aan zich voortdurend
ontwikkelende perspectieven van eigen leven en samenleving.
Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: het
verleden onder ogen zien; omgaan met teleurstellingen en
tegenslagen; gezondheid; mobiliteit; alleen of met partner oud
worden; dialoog met jongeren; oma zijn; materiéle situatie;
vrije tijd; geloven; inspiratie; politiek; euthanasie; bedreigingen
uit de samenleving.



In het laatste hoofdstuk geeft de schrijfster een aanzet hoe
vrouwen, die oud worden in een veranderde cultuur,
oriéntatiepunten zouden kunnen vinden in hun ontwikkeling
naar wijsheid.

Werkgroep Overleven door vriendinnen
Lous Ossewaarde
Jenny Schneider van Egten
Cornelia Middelkoop-Koning
Cootje van der Burg
Riet Flikweert
Erica van Klinkenberg
Annekee Stokvis
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Bep Verhoeven



Voorgeschiedenis en ontwikkeling

Kritisch oud worden. Hoe doe je dat? Hoe doen vrouwen dat?
Hoe worden vrouwen kritisch oud in een tijd dat vergrijzing
meer en meer als een maatschappelijk probleem wordt
gezien? Past kritisch oud worden bij een beeld van een zalm,
die, tegen de stroom in, naar de plek zwemt waar ze haar kuit
kan schieten? Kan oud worden zo vrucht dragen? Kan oud
worden meer zijn dan getolereerd worden?

Ouderen, zo blijkt uit reclame, vormen in deze tijd een
belangrijke bron van inkomsten voor andere generaties.
Kunnen vrouwen meer zijn dan object van diverse
industrietakken?

Dit boekje wil een bijdrage leveren aan het gesprek over en de
beleving van ouder worden en oud zijn van kritische vrouwen.
Het gaat vrouwen die vanaf de jaren zeventig bewust hebben
gestaan in en meegedaan aan de ontwikkelingen van de
feministische golf, die aan het eind van de zestiger jaren
ontstond. Hoe is hun vooruitzicht op hun oude dag? En als zij
in die dagen zijn: hoe beleven zij die tijd? Zijn zij in staat hun
leven voor een groot deel in eigen hand te nemen, naar eigen
hand te zetten? Of zijn zij gedwongen de vanuit de kritische
vrouwenbeweging ontwikkelde visies te laten vallen, omdat
deze nauwelijks of onvoldoende in de samenleving zijn
geintegreerd?

Ontstaan

Vier vrouwen, die elkaar vanaf de tweede helft van de jaren
zeventig kennen vanuit de oecumenische vrouwenbeweging,
kwamen in januari 1993 bij elkaar. Zij wilden zich bezinnen op
het ouder worden in relatie tot het feministische
gedachtengoed. Zij nodigen een aantal vrouwen uit, die
meewerkten aan of betrokken waren bij de ontwikkelingen



rondom het boekje Een blikopenerl. Zij wilden onderzoeken of
zij vanuit hun visies en vanuit de feministische theologie, een
bijdrage konden leveren aan de discussie van oudere vrouwen
in deze tijd. Zorg voor, omzien naar elkaar, woonvormen, het
regelen van afscheid en begrafenis, het organiseren en
behouden van plekken van ontmoeting, vieren en plezier
waren de eerste aandachtsg:unten. Kortom: door vriendinnen
elkaar in het leven houden.

Op 9 juni 1993 was de eerste bijeenkomst. De onderlinge
gesprekken bevestigden de vermoedens: we zijn in wezen
dezelfde vrouwen als vijftien jaar geleden; echter onze
levensomstandigheden zijn verander en zullen veranderen.
We hoorden van elkaar over verlies en energie, van kracht,
van partners, van oude verbanden, over teruggang van
gezondheid, van mobiliteit. Tegelijkertijd leefde sterk dat we
ook bij het ouder worden verder willen met wat gezamenlijk
verworven is. Onze kracht willen we gebruiken om
veranderingen van de positie van vrouw in cultuur, kerk en
maatschappij uit te bouwen.

Er vormde zich een groep van negen vrouwen, die zich
Overleven door vriendinnen noemde. Al onmiddellijk werd de
wens uitgesproken een ‘tweede Blikopener’ te schrijven. Lang
behield twijfel de overhand of deze publicatie nodig was naast
de grote stroom brochures, boekjes en wetenschappelijke
verhandelingen, die onder druk van toenemende vergrijzing,

! Delhaas, Siet, Een blikopener. Vrouwen spreken zich uit over
huwelijk, relaties en pastoraat, Voorburg Amersfoort 1982

2 Mary Daly, Pure Lust, in: Lust en Gratie, Herfst 1985 p. 379-386:
vriendinnende vrouwen zijn vrouwen die voor vrouwen zijn.

Busch, Irmgard, Vriendinnen als werkwoord, lezing t.g.v. het
jaarthema van de vrouw-en-geloofsbeweging Zuid Nederland, 1990.
‘Vriendinnen is een werkwoord en het zegt iets over de manier
waarop feministische vrouwen leven. AL doende in je werk, je
relaties, in je vreugde en verdriet, je woede en verlangens, kun je
vriendinnen.



over ouderen verschijnt. In de loop van 1995 werd de keus
voor het uitgeven van een boek definitief gemaakt.

We ontdekten dat het specifieke van ons verslag doen van
ervaringen en samen spreken was, dat het gebeurde binnen
een vertrouwde kring. Een kring vrouwen waarin Kkritisch maar
solidair werd geluisterd en bevraagd vanuit gedeelde
uitgangspunten. ‘Wij durven dingen tegen elkaar te zeggen die
ik nergens anders kan zeggen. Hier kan ik alles kwijt zonder
een bepaald etiket opgeplakt, of een oordeel over me heen te
krijgen.” We ontdekten dat wij in ons spreken
‘schemergebieden helder krijgen die elders onderbelicht
blijven’. En ook. ‘Wij voelen er niets voor om, eenmaal oud
geworden, ons opnieuw te schikken in structuren van
onderdrukking.”3

Het aan de orde stellen van thema'’s, waarvan wij meenden
dat deze betrekking hebben op ouder worden, bleek een
uitdaging om ons daarover een eigen mening te vormen. Door
deze manier van werken werden thema'’s geactualiseerd. Het
maakte ons meer bewust van het belang van onze plaats als
ouder wordende vrouwen in onze eigen leefomgeving en in
wijdere kring. Zo werd helder dat onze inviloed, bij het bereiken
van de derde levensfase, niet behoeft in te boeten.

Daarnaast is het specifieke van onze groep, dat ieder van ons
is opgegroeid binnen een overkoepelende gemeenschap,
waarin de christelijke godsdienst een grote rol speelde. Onder
deze koepel lag, gezien vanuit godsdienstig, politiek en moreel
gezichtspunt, alles tamelijk vast. Wij stammen uit de tijd van
de zuilen. We wisten het al, maar in het uitwisselen van onze
ervaringen kwam vast te staan: de grote verhalen, de
vaststaande verbanden zijn verbrokkeld en voor ons voorbij.
Wij zijn beland in de postmoderne tijd.* We zijn onderdeel
geworden van de heersende verwarring. Van een vorm van
geordende chaos. Vanuit onze feministische veranderingen in
de jaren zeventig en tachtig vonden wij het noodzakelijk ook in

® Citaten uit verslagen van de werkgroep tussen 1994 en 1998,
Archief werkgroep Overleven door vriendinnen.
4 Kunneman, Harry, Postmoderne moraliteit, Amsterdam 1998



deze tijd mee te blijven denken over en bij te dragen aan zich
voortdurend ontwikkelende perspectieven. Of ze nieuw zijn,
anders? Dat ligt open.

Werkwijze

leder van ons schreef begin 1994 een kort stuk waarin wij tot
uitdrukking brachten wat wij op dat moment beleefden aan
kwaliteiten van bestaan. Daarin ging het over problemen die
we tegenkwamen bij het onze waar geen traditie of
voorbeelden als oriéntatiepunten zijn. Waar liggen grenzen,
hoe kunnen we creatief en alert omgaan met het leven, de
omstandigheden?’® Tegelijkertijd wordt uit deze persoonlijke
oriéntatie duidelijk wat de verschillen zijn tussen de vrouwen
van de groep. Deze verschillen vallen niet weg bij het ouder
worden. Integendeel ze worden uitvergroot. Uit de persoonlijke
oriéntaties werden verlangen, problemen, zorgen en vragen
zichtbaar. Deze wilden wij als thema’s in onze bijeenkomsten
bespreken. Later zijn ze aangevuld met onderwerpen waarvan
wij vonden dat deze samenhingen met onze generaties en het
ouder worden.

Wij stelden voorafgaand aan elke bijeenkomst een onderwerp
vast en ieder van ons zette een eigen zienswijze op schrift.®
Dit deden we aan de hand van de volgende vragen:

- een korte definitie van het thema,;

- wat maak je mee en hoe ervaar je dat;

- hoe verhoudt zich dat tot je verleden en toekomst;

- wat is het feministisch moment in deze actuele ervaring.
Nadat deze stukjes aan elkaar waren voorgelezen volgde
discussie. Dit betekent dat de thema’s en discussies als het

> Citaat uit een brief van Annekee Stokvis 5-1-1994, Archief
werkgroep Overleven door vriendinnen.

® Hoewel deze stukjes zijn opgeschreven, waren ze aanvankelijk niet
bedoeld als materiaal voor een boek, maar dienden als
geheugensteun voor discussie in de groep. Later is besloten deze als
bijdragen voor het boek te gebruiken. Het gevolg is, dat de taal van
een aantal stukken meer gesproken, dan geschreven taal is.



ware zijn gestold in de tijd waarin wij erover spraken. De
veranderingen die in ons ervaren en denken daarna hebben
plaats gevonden, zijn in de persoonlijke bijdragen en
discussies niet bijgesteld. Wij kozen bewust onze meningen te
laten staan zoals we toen dachten. Van veranderingen van
situaties, en leven hebben we eind 1998, begin 1999 een
balans opgemaakt. Wat is er veranderd? Waar staan we nu?
Is ons werk zinvol geweest? Kan het bijdragen aan
gesprekken van anderen? Aan de kwaliteit van leven van
andere vrouwen?

begin 1998 kwam er zekerheid over financién. Dit vertrouwen
van buitenaf gaf ons het laatste stukje lef om onze plannen
verder uit te voeren.

Wij volgden de werkwijze die gebruikt was bij de verzameling
van de stof voor Een blikopener. Sociaalgerontologe,
mevrouw Monique Rooijmans, stelde met behulp van
discussiemateriaal begin 1998 een enquéte samen. Zij
gebruikte het identiteitsmodel van prof. dr. H.G. Petzold uit de
ontwikkelingspsychologie. In dit model wordt het ‘ik’ gedragen
door vijf zuilen of levensdomeinen. De verdeling is
levensdomeinen is als volgt: gezondheid; sociaal netwerk;
werk; prestaties en vrije tijd; materiéle situatie; waarden en
normen en inspiratie. Binnen deze domeinen werden onze
thema’s ondergebracht.

Vervolgens is de enquéte uitgezet onder 115 vrouwen.
Aangezocht zijn vrouwen uit de persoonlijke, werk en
organisatie sfeer van de werkgroep. Andere uit kringen van de
oecumenische vrouwenbeweging. Van hen verwachtten wij
dat zij vanuit feministisch, dan wel kritisch standpunt naar het
eigen ouder worden en hun leef context zouden kijken. Er
bleven 89 bruikbare enquétes over.

De geénquéteerden hebben een leeftijd van zestig tot
achtentachtig jaar en blijven anoniem. Er zijn persoonlijke
gegevens gevraagd die betrekking hebben op geboortejaar,
scholing, al dan niet betaalde werkervaring, varianten van al of
geen partnerschap.



Over de inhoud

De inhoud van het boek is gebaseerd op:
- de op schrift gestelde persoonlijke bijdragen van de
werkgroep leden bij het thema;
- de samengevatte discussie van de werkgroep als
commentaar op de persoonlijke bijdragen;
- een samenvatting van wat de geénquéteerden over dit
thema hebben opgeschreven.
De vrouwen uit de werkgroep vinden het belangrijk in de
persoonlijke oriéntatie 1994 en de persoonlijke balans 1998
naar voren te treden met hun eigen zienswijze en beleving.
Niet als gezaghebbende vrouwen, maar als vrouwen die
bereid zijn te laten zien hoe voor hen zekerheden
onzekerheden werden. Zij willen hiermee een bijdrage leveren
aan het gesprek over ouder worden. Tussen de persoonlijke
oriéntatie e de levensdomeinen komt een hoofdstuk over
Feminisme.
In de loop van onze gesprekken hebben wij het begrip
‘feministisch moment’ ingevoerd. Dit werd gebruikt als
toetssteen om aan te geven waar in de belevenis, de ervaring
of de standpuntbepaling het omslagpunt of het kritisch
keuzemoment lag. In de enquéteformulieren is bij elk
levensdomein een vraag geformuleerd waar voor de
geénguéteerde het kritisch moment lag. Achteraf gezien bleek
het niet mogelijk van het grote aantal genoemde kritische
momenten, vaak in de vorm van korte verhaaltjes of
voorbeelden, een opsomming in dit boek te geven. Zo
mogelijk worden de opmerkingen gebruikt als werkmateriaal
bij studiedagen en workshops. In elk geval worden ze
bewaard bij de enquétes in het archief van de werkgroep.
Aan het begin van elk hoofdstuk en thema wordt een korte
toelichting gegeven. Al werkend aan de teksten worden lijnen
en patronen zichtbaar. Conclusies worden niet getrokken om
de discussies van de lezeressen niet bij voorbaat te
beinvioeden. Een summiere adres- en literatuurlijst kan helpen
bij het verder lezen.



Wat rest...

In dit boek gaat het om de ervaringen van vrouwen. Dat wil
niet zeggen, dat het in bepaalde gevallen niet evengoed over
mannen zou kunnen gaan. Duidelijker gezegd: bij sommige
zaken gaat het gewoon om mensen. Toch hebben wij gekozen
om te schrijven alsof het alleen om vrouwen gaat. In het
algemeen verschillen de ervaringen van vrouwen in hun leef
context van die van mannen. Een duidelijk voorbeeld daarvan
is de inkrimping van het aantal levensdomeinen van vijf naar
vier.

Bij het lezen en verzamelen van de enquéteantwoorden bleek,
dat het levensdomein werk, prestaties en vrije tijd weinig
gegevens opleverde. Een groot percentage vrouwen van deze
generaties hebben na hun huwelijk geen betaald werk verricht.
Vrijwilligerswerk, dat als prestaties wordt gezien in deze
methode, werd maar weinig genoemd. Vrije tijd is voor
vrouwen, die geen duidelijke scheidslijn kunnen trekken
tussen betaalde arbeid buitenshuis en andere tijd, een ander
begrip dan voor mannen met betaald werk. Hetzelfde geldt
voor het levensdomein materiéle situatie. Dit levensdomein
over inkomen en bezit wordt, wat de meeste vrouwen betreft,
gekenmerkt door economische afhankelijkheid van hun
mannelijke partner. Over eigen inkomen en bezit viel weinig te
vertellen. Al werkend aan de gegevens wed duidelijk dat dit
model, wat dit boek betreft, voor vrouwen en mannen om
verschillende toepassing vraagt. Om die reden zijn de
levensdomeinen werk, prestatie, vrije tijd en materiéle situatie
samengevoegd.

De onderwerpen, ervaringen en vragen waaruit e enquétes
Zijn samengesteld, zijn als bijlagen bij de hoofdstukken over
de levensdomeinen achterin het boek opgenomen.

In dit boek komen vrouwen van 60 jaar en ouder aan het
woord. De werkgroep heeft voor deze groep gekozen omdat
zij niet wilden uitgaan van de leeftijd van 65 jaar, waarop
mensen die betaalde arbeid verrichten, meestal worden
gepensioneerd. Spreken over oud zijn en oud worden bij
jonger dan zestig jaar, vinden wij een ontwikkeling die niet



moet worden aangemoedigd. Zestig jaar leek ons geschikt
omdat op die leeftijd vaak veranderingen in het zelfbeeld
ontstaan, die verwijzen naar de derde levensfase.

De werkgroep noemt zich Overleven door vriendinnen. De
naam kreeg nog meer inhoud door de ondersteuning die we
elkaar in de maandelijkse gesprekken gaven. Bij sommige
geénquéteerden riep deze naam het beeld van somberheid
op, waarbij vooral het woord overleven zwaar woog.
Inderdaad, de naam komt ook voort uit de praktijk van strijd,
waarvan we gezamenlijk en ieder afzonderlijk weet hebben.
De naam geeft de leefomstandigheden van vrouwen weer, die
generaties lang verzwegen moesten worden. Verzwegen om
de schijn op te houden.

Vrouwen van dagen is de titel van het boek. Deze verwijst
naar het vroegere ‘oude van dagen’. Voor wie thuis is in de
bijbel verwijzen de woorden naar de boeken Daniél en
Openbaringen, naar de Oude van Dagen, die op de troon zit.
Een gezaghebbende persoon. Daarmee komt de wijsheid in
beeld, die spreekwoordelijk bij ouder worden zou behoren.

De wens van de werkgroep is dat ouder wordende vrouwen dit
boek lezen. Vooral samen lezen en spreken over wat zij er in
herkennen, wat ze anders zouden doen, hoe ze geinspireerd
aken. Onze hoop is, dat het vrouwen helpt na te denken over
wat er met henzelf en de samenleving gebeurde en gebeurt.
In de praktijk zal het boek bij het lezen vaak worden weg
gelegd. Het is vee wat vrouwen te vertellen hebben. Over wat
ze meemaakten. Over hoe het hen vergaat. Over
uitzichtloosheid en over hoop. En over hun stem in onze
dagen — langzamerhand — meer en meer wordt gehoord.

De Stichting Landelijk Gereformeerde Raad voor
Samenlevingsaangelegenheden, heeft ons werk mede
mogelijk gemaakt. Het landelijke Bureau Remonstranten
Utrecht, bood ons de laatste jaren onderdak voor onze
vergaderingen. Mevrouw Mary van Veen-Viétor, stelde ons



vanaf het begin 't Bergelt te Vierhouten ter beschikking om
jaarlijks enkele dagen achtereen te kunnen werken.

Mevrouw Monique Rooijmans, sociaalgerontologe, adviseerde
ons en stelde de enquéte samen. Later leverde ze
commentaar op de tekst. Mevrouw Ties Croonen,
verpleegkunde docent in het verpleegkundig onderwijs,
beoordeelde het manuscript vanuit haar vakgebied. Mevrouw
Nard Delhaas verzorgde de layout. Als werkgroep Overleven
door vriendinnen zijn wij bijzonder blij met hun
ondersteunende bijdrage aan ons project.

Met name noemen wij de vrouwen die bereid waren mee te
doen aan en degenen die daadwerkelijk de enquétes hebben
ingevuld. Hun antwoorden vormen een belangrijk deel van de
stof van het boek. Wij danken al deze vrouwen, voor de
inspanning die ze er voor over hadden en de tijd die ze
besteedden. Wij hopen dat ze veel voldoening hebben
overgehouden aan dit reflecteren op hun leven.



PERSOONLIJKE ORIENTATIE 1994

Een jaar na de start van de werkgroep schreven wij onze
persoonlijke ervaringen op. De vraag was om te beschrijven
‘wat wij nu in onze huidige levensfase beleven aan kwaliteiten
van bestaan, problemen, de sandwichsituatie, de wegen die
wij moeten vinden in onbekend terrein, waar we geen traditie
of voorbeelden als oriéntatiepunten hebben’. We hadden de
beginfase achter ons en we wisten dat we als werkgroep
Overleven door Vriendinnen de dingen niet over ons wilden
laten komen bij het ouder worden, maar deze ‘weerbaar en
bewust onder ogen wilden zien’.’

Wij wilden ene start maken met het aangeven van grenzen
van wat acceptabel was vanuit onze feministische
uitgangspunten. Hoe kunnen wij bij het ouder worden creatief
en alert omgaan met het leven en de omstandigheden
waarmee we worden geconfronteerd? Hierbij zou het niet
alleen om onze persoonlijke toekomst moeten gaan, maar ook
om overdracht aan anderen en het verleden zou hier bij
betrokken moeten zijn.

Bij dit alles moest de nadruk komen te liggen op het eigen
verhaal, de eigen accenten. We waren ons er van bewust, dat
er voor sommigen van ons — of misschien wel voor ieder — een
stuk ongeleefd leven op antwoord wacht, leven waarin loslaten
en acceptatie van wat niet is gebeurd of geleefd, voltrokken
zal moeten worden.

Wij besloten die persoonlijke verhalen in dit boek met naam en
geboortedatum te vertellen. Als begin van een proces dat zich
over vijf jaar zou uitstrekken.

Heel gericht luidden de vragen bij het schrijven van de
persoonlijke verhalen: Wat is nu voor mij het belangrijkste wat
me bezighoudt?

Wat voor kwaliteiten ontdek ik in deze fase van mijn leven?

7 Annekee Stokvis in de uitnodigingsbrief van 5-1-1994 aan de
werkgroepleden. Archief overleven door vriendinnen



Hoe verken ik het onbekende terrein dat voor me ligt en hoe
en waar zoek ik wegen in onbekend gebied?

Lous Ossewaarde * 1920

Sinds zestien jaar alleengaand. Voordien vijftien jaar getrouwd
met een weduwnaar met toen nog twee meisjes van veertien
en zestien jaar thuis.

Beroep: allerlei vormen van maatschappelijk werk, vooral
geschoold als vormingswerkster. Sinds 1982 met vut en
pensioen.

Wat is nu belangrijk in deze periode na een werkend leven?
Een woning waar ik lang mezelf zal kunnen helpen als ook
lichamelijke ongemakken komen.

Interesse hebben en tonen voor nieuwe opdrachten zoals
daklozenprojecten, de stadsomroep en waar mogelijk
bepaalde taken op dat gebied op me nemen. Nieuwe
gedachten over theologie, sociale ontwikkelingen en dergelijke
bestuderen,

Contact met vriendinnen onderhouden door middel van
brieven schrijven, telefoneren, bezoeken afleggen en
verjaardagen bijhouden.

Met jongeren contacten proberen aan te houden, zoals
dochter, pleegdochter en gezin. En de gezinnen van mijn
Zwitserse vrienden.

Indien mogelijk, goede contacten opbouwen met de buren.

Waar ben ik naar op zoek?

Een gemeenschap waarbinnen ik mijn manier van geloven
kan beleven. Naar vrouwen met wie ik samen kan studeren of
in ieder geval met wie ik gedachten kan uitwisselen. Maar
bijvoorbeeld ook om vakantie mee te houden, samen te
fietsen, postzegels te ruilen, musea, toneel- en
muziekuitvoeringen te bezoeken of muziek te luisteren en te
wandelen.

Waar liggen mijn moeiten?



Bij het tempo van veranderingen, bijvoorbeeld de inrichting
van winkels en kantoren. Moet ik werkelijk nog leren met
computers om te gaan?

In het loslaten van contacten die door de ander niet meer
gewenst worden. Bij zelf keuze smaken in mijn contacten en
sommige te moeten loslaten,

In het accepteren dat ik vliugger moe ben en meer zorg aan
mezelf moet besteden.

Bij het vele lawaai dat door sommigen ‘muziek’ wordt
genoemd.

Wat wil ik doorgeven?

Eerbied voor mensen en de hele natuur.

Zorgvol omgaan met de omgeving. Oog hebben voor mensen
en andere creaturen die het minder hebben dan ik en me
daarvoor, waar mogelijk, inzetten.

Genieten van het kleinste dat me goed doet, dat mooi is en
dat lief is en daar tijd voor maken.

Beweging en sport is van groot belang in een tijd waar
mensen zoveel zitten.

Aan wie?

Aan mijn dochter, haar echtgenoot en mijn pleegdochter. Aan
mijn medemensen in elk werkverband. En aan mijn
briefvrienden, voor zover dit per brief te delen is.

Cornelia Middelkoop — Koning *1927

Ik ervoer het als een schok met mijn pensionering in 1989 om
niet meer bij de werkenden te horen. De vraag was: wat nu?
Oma spelen? Cursussen lopen? Reizen? Vrijwilligerswerk?
Waarom? Om de nog resterende tijd te doden? Om toch nog
nuttig te zijn?

De aftakeling. Ineens zie je in de spiegel het gezicht, het lijf
van je moeder, je tante. Wat een schok. Deze schok geldt ook
als ik naar mijn partner kijk. Ik voel mijn energie, mijn krachten
minder worden met de wetenschap dat dit proces niet
omkeerbaar is.



Ik merk dat mijn kinderen me wel lief hebben, maar niet nodig
hebben. Ze delen veel met me, maar ik ben liefdevolle
toeschouwer.

Mijn geloofsleven vervlakt. In confrontatie met andere
godsdiensten zag ik opeens dat ieder mens zoekend is en
religies in wezen niet zo veel verschillen. Wat je zelf in je
geloofsbeleving stopt, krijg je er waarschijnlijk voor terug. Dat
deed ik duidelijk bij feministische theologie in de zeventiger
jaren. Nu kan ik me over feministische theologie niet meer
opwinden. Het benauwt me soms dat ik het religieuze zo
makkelijk kan laten schieten.

Ik wil graag met vriendinnen praten over moeilijke zaken
zoals: hoe ver gaat je verantwoordelijkheid ten aanzien van je
partner en je familieleden? Wat doe je als je voor beslissingen
komt te staan als reanimatie, operatie, euthanasie, crematie
en herdenkingsdiensten.

Ouder dus wijzer? Ik vrees dat ik mijn slechte eigenschappen
zie verscherpen. Mijn geheugen wordt minder. Irritaties liggen
op de loer. Hoe krijg je vrede met jezelf en je situatie?

Zijn er nog normen die we met elkaar kunnen bewaren?

Mijn lijfblad OPZIJ laat me als oudere vrouw in de steek. Ik
verdiep me wel in de problematiek van de jongere zusters,
maar vind die interesse bij hen voor ouder wordende vrouwen
niet terug.

Toch ben ik niet ongelukkig in het dagelijks leven, want ik vul
de dagen met kleine, dichtbij liggende activiteiten. Het grote
gebeuren bekijk ik steeds afstandelijker. Hoofdzaak is het bij
de dag en hier leven.



